
5e Kerstdag 2023, Den Haag 

6e kerstdag, ik wordt wakker zonder hoofdpijn. De laatste jaren heeft het culturele gedeelte van ons 

jaarlijks uitje meer prioriteit dan het drinken van bier er wijn. We worden ouder zullen we maar 

zeggen.  

Den Haag was de stad voor 2023. Joeri, Mark en ondertekende hadden de organisatie geheel vrijwillig 

toegewezen gekregen. Na uren van vergaderen, wikken en wegen, wegstrepen en weer toevoegen 

was het programma ruim voor 29 december klaar. Natuurlijk alles in het diepste geheim. Een week 

voor 5e kerstdag werden er iedere dag in de WhatsApp groep tips gegeven. “1.41 / 57 / 1972 / Tamir” 

dat was de eerste tip. Daar kon de rest het dan mee doen. 

We zouden met 13 personen zijn dit jaar. Piet-Hein had zich al ruim van te voren afgemeld wegens 

herstel van een operatie aan zijn enkel. Verder was de vaste groep weer compleet. Vanwege de lange 

treinreis (1 uur 41) begon de dag anders dan ander jaren. Normaal starten we ergens met een ontbijt 

bij 1 van de deelnemers, maar dit jaar was besloten om het ontbijt te nuttigen in de trein. Om 7:45 

werd er verzameld op station Best, alwaar eenieder een warm worstenbroodje en een doggy-bag in 

ontvangst mocht nemen.  

Vol goede moed scande we de QR code van 

ons NS-groesreizen formulier om vervolgens 

in het display te lezen dat we te vroeg waren. 

Groepsreizen mag alleen buiten de spits, dus 

na 9 uur. Dat wisten we wel, maar we hadden 

bedacht dat risico dan maar te nemen.  

Helaas, je komt dus gewoon de trein niet in.  

 

 

We hadden geen zin om een uur te wachten, dus checkte iedereen zelf maar in om toch om 8:00 de 

trein naar Tilburg te nemen. In Tilburg zou ook Gijs aanhaken.  

Besloten werd om in Tilburg dan maar ruim 

van de AH To-Go koffie te genieten. Zo gezegd 

zo gedaan en vanaf Tilburg mochten we dus 

wel met groesreizen door naar Den Haag. 

Iedereen genoot van zijn ontbijt pakket, 

broodjes, gekookt ei, chocomel, mars, snelle-

Jelle en zelfs een klein flesje Schrobbeler. 

Rond 10:30 arriveerden we op station                 

Den Haag Centraal.  



 

Onze eerste doel vandaag was het Louwman Museum (op de 

Leidsestraatweg 57, tip 2)   

 

Dit museum ligt op ongeveer een half uur lopen vanaf het 

station, en zeker omdat de route voor 90% door het Haagse bos 

liep gingen we dit inderdaad te voet doen. Nadat Bob onze 

statiegeld flesjes had geschonken aan een dakloze vertrokken 

we richting het bos. Het was droog en de temperatuur was 

goed, dus het was een lekkere wandeling door het bos. 

Onderweg wilde we nog even op de koffie bij Willem en 

Maxima, we kwamen er toch langs, maar die waren niet thuis.  

Voor Maarten was de tocht lang genoeg, maar toch arriveerde 

we compleet en op tijd bij het museum. 

 

 

Jezus, wat een gebouw. Erg groot en mooi, en dit was pas de buitenkant.  

De familie Louwman heeft in heel Nederland diversie auto dealers, maar in Den Haag dus ook een 

eigen museum. 

 

In het museum bevindt zich een verzameling die ruim 275 antieke en klassieke automobielen 

bevat. Nadat er was betaald, en door sommige gebruik gemaakt van het toilet, mochten we met de 

lift naar de 2e etage van het gebouw. Via een vaste route zouden we via etage 1 vanzelf weer 

beneden uit komen in het restaurant. Als vanzelf splitste we ons in wat kleinere groepjes om onze 

‘reis door de tijd’ te beginnen. 

 



 



Het gaat natuurlijk te ver om in dit verslag alle auto’s te benoemen, maar de collectie was erg 

indrukwekkend. Alles was netjes opgesteld, met duidelijke uitleg van alle voertuigen. Van de oudste 

auto’s en de auto’s van James Bond en Elvis, via een sectie met race-voertuigen, brandweer wagens, 

alles passeerde de revue. 

 

Inderdaad, na een lange reis kwamen we in het restaurant. Auto’s kijken maakt dorstig zo bleek, dus 

het eerste pilsje lieten we ons goed smaken. Omdat de groepjes in verschillend tempo langs de auto’s 

waren gelopen duurde het even voordat iedereen terug was. Voor de laatste 2 pech, want er was 

geen tijd meer voor een pilsje. 

We moesten door…   

        Druk. Druk, druk. 

 

 



Het 2e culturele evenement was een bezoek aan het Escher Museum in het centrum. We moesten 

dus weer terug. Omdat voor de meeste de wandeling wel was bevallen, en omdat dat net zo veel tijd 

kost als met de bus liepen 10 personen weer door het Haagse Bos naar het centrum. Maarten, Marc 

en Pieter namen de bus. 

M.C. Escher is gestorven in 1972, deel 3 van de tip. Na entree betalen en ook hier weer de WC’s 

onveilig gemaakt te hebben mochten we het museum in. Enkele cultuur barbaren onder ons (we 

noemen geen namen, maar het zijn vader en zoon en hun achternaam is een wild dier) hadden nog 

nooit van Escher gehoord en wisten dus niet was ze gingen aantreffen. De rest was wel bekend met 

het werk van de Nederlandse kunstenaar. Iedereen kende wel de bekende tekeningen van de 2  

handen, de toren met de waterval, en de tekeningen met overloop van bv vis naar vogel. 

 

We hadden ongeveer een uur nodig om alles aandachtig te bekijken, maar toen vond iedereen dat 

het na zoveel cultuur snuiven tijd werd voor het minder culturele deel van de dag. De inwendige 

mens moest immers ook verzorgd worden. 

We haalden onze jassen en verlieten het museum. Buiten was nog tijd 

voor een groepsfoto. Dit jaar voor het eerst geen handstandfoto.  Aan 

de overkant van het plein was een kroegje waar we 10 jaar geleden 

(toen was 5eKD ook in Den Haag) met ‘Bommetje’  waren geweest, 

maar nu was de kroeg gesloten. Via de hofvijver met het torentje 

liepen we de stad in om uiteindelijk bij “De Haagsche Bierkluis” te 

eindigen. 

 

 

 

 

 



Binnen werden snel de eerste biertjes besteld, dat deed de mens goed ! Verhalen werden 

uitgewisseld. Het leuke van de groep is dat er mensen bij zitten die elkaar wekelijks zien, maar ook die 

elkaar alleen jaarlijks op 5eKD treffen. Helaas was het Nieuwjaars bier van de tap na 1 rondje al op, 

maar gelukkig was er genoeg alternatief. Omdat het nog wel even duurde voordat we zouden gaan 

eten werden er ook wat hapjes besteld. 

 

Gijs legde alles weer vast met grappige tekeningen in het grote “Vijfde Kerstdag Dagboek”. 



Om 19:00 was er gereserveerd bij Tamir.   Het laatste deel van de tip. 

Tamir is eigenaar van restaurant Amier. ( https://amierrestaurant.nl ) 

Hier was boven een lange tafel voor ons gereserveerd. Vooraf was al besloten om voor het menu te 

gaan, dus we hoefden alleen maar te gaan zitten. Er werden een paar heerlijke flessen Libanese rode 

wijn besteld en het wachten was op het voorgerecht. Volgens oud Libanees gebruik sloeg Marc zijn 

wijnglas in 2 stukken, om het diner af te trappen. 

Het voorgerecht bestond 

uit brood en grote borden 

met ‘smeersels’. Het was 

erg lekker en beloofde veel 

goeds voor het 

hoofdgerecht. 

En inderdaad het 

hoofdgerecht zag er ook 

goed uit. Een grote plank 

vol met lam en kip. 

 

Erg lekker allemaal, en dus lieten we het ons goed smaken. Ook het nagerecht met Libanese hapjes 

smaakte erg goed. 

Voldaan verlieten we het restaurant. 

We hadden nog een lange terugreis 

voor de boeg en werd er dus 

besloten om terug richting het 

station te lopen. De QR codes op de 

groepstickets retour naar Best 

deden het zonder probleem. Het viel 

voor sommige niet mee om de ogen 

open te houden in de trein.  

 

 

Via Tilburg en Den Bosch kwamen we om 23:45 terug in Best.  

https://amierrestaurant.nl/


 

             Het was weer een geslaagde dag !! 

              Succes aan de organisatie van 2024 ! 

 

  Sven     Marc     Maarten 

        Bob        Frans 

  Gijs        Bas       Eric 

        Frank     Pieter 

Organisatie Team 2023 

      Mark    Joeri    Hans 


