5¢ Kerstdag 2018

De wekker ging, ik stond op en keek uit het raam. Huhhhh ? Het was nog donker buiten. Wat ging er
hier mis ? Nou niets eigenlijk, we moesten vandaag gewoon erg vroeg ontbijten.

We hadden dit jaar de voorbereidingen voor 5¢ kerstdag iets anders aangepakt. Via
het trekken van lotjes werden groepjes van 2 personen gemaakt die een taak
hadden een dagdeel te organiseren. Het trekken van de lotjes was via een filmpje in
onze WhatsApp groep ruim voor 5¢ kerstdag gedeeld, dus iedereen wist wat hij
moest doen. Er waren 5 groepjes, Ontbijt, Reis, Activiteit, Drank, Eten. Met name het
regelen van de activiteit was belangrijk, omdat de rest zich daaraan zou moeten
aanpassen. Pieter en Hans waren verantwoordelijk voor het regelen van het
culturele dagdeel.

Al eerder was Amsterdam de bestemming van 5¢ kerstdag geweest, en toen was al eens het idee
geopperd om een keer naar het Rijksmuseum te gaan. Dus dit jaar moest het er dan maar van
komen. Online kaartjes gekocht en daarbij bleek dat je ook een groepsrondleiding kan doen langs de
‘hoogtepunten van het rijksmuseum’. Dat leek ons wel wat maar omdat die alleen nog om 10:30 uur
beschikbaar was moesten we wel op tijd ontbijten. Vandaar dus dat de wekker wel erg vroeg af ging.

Bob en Martin moesten het ontbijt regelen, en omdat Bob een
huishoudster heeft was het ontbijt bij hem. Om 7:00 uur waren
de eerste mensen aanwezig en binnen een half uurtje was de
groep compleet. Bas was ietsjes later, want die moest nog even
poepen kregen we via de WhatsApp door. De 15 mannen voor dit
jaar lieten het ontbijt goed smaken. Martin had warme
worstenbroodjes en verse broodjes gehaald. Bob kookte en bakte
eieren, er was jus d’orange en koffie, en voor de echte diehards
zelfs een slokje Whisky. De top 2000 op TV zorgde voor een lekker achtergrond muziekje. Dit hielden
we zo wel even vol, maar volgens het strakke schema moesten we om 8:30 uur toch echt de jassen
aan doen en ons naar het station begeven.

Frank en Piet-Hein, van de vervoersgroep, hadden voor iedereen NS groepsreis tickets. Op het
station werden nog even snel wat saldo’s gecheckt van de OV-kaart. (velen van ons treinen alleen op
5¢ kerstdag)
! Om 8:45 uur vertrok de trein richting Boxtel. Het vroeg
vertrekken had ook zo zijn voordelen ondervonden we, want
in tegenstelling tot eerdere jaren konden we nu eenvoudig
;! zitplaatsen vinden. In de trein werden de tickets voor het
Rijksmuseum uitgedeeld en ook de tickets voor de surprise
activiteit. Dat we naar het rijksmuseum zouden gaan was al
gedeeld met de groep, maar ‘Body Worlds’ was tot op de dag
zelf geheim gehouden.

Met een overstap in Den Bosch en in Utrecht kwamen we aan op
Amsterdam Amstel. Hier gingen we verder met de tram. De borden in de
tram met “GVB” (Gemeentelijk Vervoer Bedrijf) werden door ons al snel
gezien als onze eigen Gym Vereniging Best tram. Dat hadden ze hier mooi
geregeld voor ons. Bij het Rijksmuseum stapte we uit en exact om 10:30 uur
melden we ons binnen bij onze gids.




Onze gids bleek een erg enthousiaste vrouw te zijn, die ons meenam
langs een aantal hoogtepunten in het museum. We kregen uitleg
over het gebouw en de verbouwing van een aantal jaar geleden, en
gingen toen het museum in. Eerst naar het grootste schilderij in het
museum met een veldslag en daarna natuurlijk naar de nachtwacht.
Het bleek erg nuttig om de
gids bij te hebben want dan krijg je toch net wat meer uitleg
over zo’'n schilderij dan wanneer je er zelf alleen maar naar
gaat staan te kijken. Via een oude scheeps maquette
kwamen we in de wapenkamer waar veel oude geweren

hingen. De rondleiding zou een uur duren maar na 1 uur en
20 minuten moest onze gids toch echt naar de volgende
groep. We werden achter gelaten in de coffee corner en
bedankten haar hartelijk. Na een bakje koffie hadden we
nog 3 kwartier om zelf door het museum te lopen. In
kleinere groepjes liep iedereen naar een deel in het museum wat hij graag wilde zien. Het museum is
veel te groot om in 2 uur te zien, maar we hadden een goede indruk.

Om 13:00 uur verzamelde we ons bij de plek waar we onze jassen hadden achter gelaten.

Te voet gingen we door de stad richting centraal station. Het programma
gaf aan dat we rond 14:00 uur bij Body Worlds moesten zijn, een half
uurtje lopen. Dus was er onderweg tijd voor een hapje eten. Bij KFC
kochten we wat emmers kipkluifjes, en wat frietjes. Zeker geen culinair
hoogtepunt, maar goed het vult en kost weinig tijd. Het is druk in de
stad, maar netjes op tijd zijn we op het Damrak bij Body Worlds.

We hebben tickets en gaan dus via de ‘fast lane’ naar binnen, leggen
onze jassen in een kluisje, en gaan via de lift naar de 6° verdieping. Via 6
verdiepingen gaan we naar beneden om te eindigen in de kelder van het
pand. Op iedere verdieping maken we kennis met een deel van het
menselijk lichaam. Zo zijn er een verdiepingen voor ‘hart en bloedvaten’,
‘luchtwegen’, ‘maag en darmen’ etc. Een aantal uit de groep hadden elders als wel eens een body
tentoonstelling gezien, maar toch maakt het iedere keer weer indruk opgezette mensen te zien. Een
betere blik in het menselijk lichaam kan je niet krijgen. Ook bij body is het druk maar toch krijgen we
wel de kans om alles goed te zien. Na ongeveer een uurtje of 2 verlaten we de expositie.




Het is tijd voor bier! Bas en Joeri zaten in de drank commissie. Ik weet niet precies hoe de
voorbereiding in zijn werk is gegaan, maar ze hadden gekozen voor een klein café op de Zeedijk. Daar
echter aan gekomen bleek er geen plek voor 15 personen dus gingen we naar binnen bij ‘Het Elfde
Gebod'’. Hier hadden we ooit een eerdere 5e kerstdag wel eens afgesloten. In dit café beschikken ze
over meer dan 100 verschillende bieren. Keuzestress dus! Maar goed, bij body hadden we de werking
van de lever in geuren en kleuren kunnen aanschouwen, dus dat moesten we dan ook maar eens in
de praktijk gaan brengen.

Binnen enkele minuten waren we voorzien van 15 heerlijke biertjes. Dat werd
tijd! Cultuur snuiven is leuk en aardig maar met een biertje erbij gaat de
evaluatie ervan toch een stuk sneller. Na een tijdje kwamen we aan de praat
met een jongen uit Westerhoven, ook een Brabander dus. Zijn blonde vriendin
uit Rotterdam kreeg echter al snel meer aandacht en de jongen voelde zich
dan ook al snel het zestiende wiel aan de wagen. Het blijft iedere jaar weer
leuk om mensen te laten raden wat onze band is. Mensen komen met de
wildste ideeén over wat wij 15 samen doen, maar turnen zit daar normaal niet
bij. “Turnen jullie dan allemaal nog ?’ Deze vraag moeten we ontkennend

beantwoorden. Er zijn er bij die al moeite hebben met gewoon lopen ©

Na een aantal biertjes en slap geouwehoer wordt het tijd om richting het eten te gaan. Bob betaald
de barman en we gaan naar buiten. Het is inmiddels donker.

Maarten en Marc van de diner groep
hebben restaurant ‘van Puffelen’ op
de Prinsengracht gereserveerd. Half
uurtje lopen. Omdat we allemaal
18+ zijn besluiten we via de Wallen
te lopen. Om de honger wat op te
wekken is het idee? Waarschijnlijk is
het voor de dames achter de ramen
ook etenstijd want veel zien we niet.
Wel splitst de groep zich om
onbekende reden in twee groepjes.
Maar goed, via wat hulp van google
maps bereikt toch iedereen om
19:00 uur het restaurant.




Het ziet er gezellig uit, de bediening is vriendelijk. We hebben een 3 gangen menu en
kunnen kiezen uit een aantal voor-, hoofd- en nagerechten. Al snel staat de tafel vol
met wat flessen water en rode wijn. Geen idee waarom maar het leek er sterk op dat
de flessen wijn vaker opnieuw aangevuld diende te worden dan het water. Het eten
was lekker. ledereen heeft goed gekozen, en het ziet er goed uit, ook de bediening. Na
2 uur en iets meer flessen vraagt Bob de rekening, met als gevolg dat we de pot weer
moeten aanvullen. Het doet even pijn, maar als we weer buiten staan is dat zo
vergeten.

We worden allemaal ieder jaar een jaartje ouder en inmiddels hebben we al 2 opa’s in de groep en
die besluiten de kortste weg naar centraal station te nemen. De rest loopt dus zonder Piet-Hein en
Frans met een kleine omweg. We willen even controleren of er op de wallen nu wel iets te beleven is.
Het is nog steeds druk in de stad, maar dat zal hier wel altijd zo zijn.

Vorige keer in Amsterdam ook gedaan, dus op de Dam maken
! we een handstand. Het aantal deelnemers en de kwaliteit lijkt
B4 ieder jaar af te nemen, maar goed, het hoort er toch bij.
Misschien volgend jaar zorgen voor wat verjonging in de
ploeg, of dit moment eerder op de dag plannen. Op de Wallen
is nu ook beduidend meer te doen, rood verlichte ramen met
schaars geklede dames. Mark, Eric en Sven kijken hun ogen
uit. De rest ook, maar deze 3 namen waren in het verslag nog
niet voorgekomen omdat ze geen rol hadden in de
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Omdat er nog wat tijd over is voor de laatste trein, en omdat er nog net genoeg geld zit in de pot
voor een laatste rondje gaan we nog een kroegje binnen vlakbij het centraal station. Bas moet alweer
poepen en sociaal als hij is neemt hij, omdat wij allen mannen zijn, de damestoilet.

Gijs is bezig aan de laatste bladzijden van het 5¢
kerstdag boek. Via tekening en tekst wordt hier
ieder jaar vastgelegd wat we meemaken. Volgend
jaar zal er een nieuw boek moeten komen. Om
23:40 uur gaat de laatste trein, die moeten we dus
wel halen. We gaan na het biertje dus naar het
station en ruim op tijd zitten we in de trein. Voordat
de trein in beweging komt slaapt de eerste al, we
zullen geen namen noemen omdat hij voorzitter is.
De reis verloopt goed, alleen in de sprinter van Den
Bosch naar Best moet halverwege een ander
treinstel worden gezocht omdat er 2 uit de groep last krijgen van flatulentie. Toch bereiken we
precies om 01:00 uur station Best. Het is dus inmiddels 6° kerstdag........

Nadat we onze fietsen hebben gezocht bedanken we elkaar voor de gezellige dag en we begeven ons
naar huis. Op naar volgend jaar.....................
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