
5de Kerstdag 2013 

Inmiddels zijn we  de tel kwijt van het aantal keren dat we 5e kerstdag hebben gevierd, maar dat 

mocht de pret niet drukken. Ook 2013 heeft zoals alle voorgaande jaren een 5e kerstdag en dat moet 

gevierd worden. Nog nooit was de groep zo groot geweest. 14 personen waren dit jaar van de partij, 

namen volgen in het verslag hieronder. 

Het ontbijt was dit jaar bij Pieter. Ieder jaar is er wel 

iemand die zich vrijwillig aanbied om het ontbijt te 

organiseren, dus dit jaar was de samenkomst in de 

speelheide.  Omdat we stiekem voor Gijs de 

aanvangstijd met een half uur hadden vervroegd 

was iedereen om 8:30 aanwezig, vroeg voor 

sommige maar we hadden een druk programma. 

Het koffiezetapparaat had er geen zin in, maar een 

2e werd snel gevonden dus konden we ons snel te 

goed doen aan lekkere broodjes, sapjes, koffie, 

thee, worstebroodjes enzovoort. We lieten het ons 

goed smaken. De laatste trein tickets rolde uit de printer en om 9:30 begaf de groep zich richting het 

station. 

Het rijksmuseum was de eerste optie voor dit jaar, maar aangezien we vorig jaar al in Amsterdam 

waren geweest leek het beter om dit jaar eerste een andere stad te doen. Dus het werd dit jaar Den 

Haag. Volgend jaar dus mogelijk terug naar Amsterdam.  Via NS groepsretour konden we goedkoop 

reizen. Frans wist zeker dat reizen via Tilburg een stuk sneller zou zijn, maar kon daar toch de rest 

niet van overtuigen. Volgens de slimste onder ons, Martin, was de duur van de reis afhankelijk van 

de tijd. Daar viel geen inderdaad speld tussen te krijgen.  Dus stoptrein naar Den Bosch en daar 

overstappen op de intercity naar Utrecht. Dat hadden meer mensen bedacht. Helaas geen 

zitplaatsen. In Utrecht overstappen op de Intercity naar Den Haag. Hier leek echter even ons plan in 

duigen te vallen. 

Hans en Marc hadden  namelijk eerder dit jaar een fietstocht met gids door Den Haag gemaakt met 

het  bedrijf waar ze werken. Dit was zo leuk geweest dat het voor hen geen probleem was om dit nog 

een keer te doen en dus was al enige tijd geleden deze tocht weer geboekt 

(www.denhaag.nl/home/bezoekers/to/Totzo-Fietstours.htm  ). Wij hadden de ‘Haagse tour’ geboekt 

bij gids “Bom”. Bom is de nachtburgemeester van Den Haag, (www.dehaagsebom.nl ) zeg maar wat 

Jules Deelder is in Rotterdam. Een bekende Hagenees dus. Hij presenteert bijvoorbeeld ook al jaren 

Parkpop. Nu wilde het toeval dat juist op 5e kerstdag Bom moest verschijnen bij de uitreiking van 

‘Hagenees van 2013’, hij was namelijk een van de genomineerde.  Dus in Utrecht kregen we het 

bericht dat onze gids tijdens onze tour even andere verplichtingen had. Besloten werd om toch maar 

door te gaan naar Den Haag en dan daar te overleggen wat te doen. 

Gelukkig konden we nu wel zitten en om 11:40 arriveerde we op Den Haag Centraal. Maarten rookte 

snel een shaggie. Mobieltjes met navigatie in de aanslag en iets over 12 waren we op Noordeinde 

alwaar Bom ons al op stond te wachten. Omdat we nog bijna 2 uur hadden voordat Bom moest 

aantreden werd besloten om maar gewoon met de tocht door Den Haag te beginnen om dan ergens 

http://www.denhaag.nl/home/bezoekers/to/Totzo-Fietstours.htm
http://www.dehaagsebom.nl/


de tocht te onderbreken als Bom weg moest, om dan later de tocht weer op te pakken. Wij dachten 

dat we die tussen liggende tijd wel nuttig zouden kunnen besteden. Fietsen maakt immers dorstig, 

en aan kroegjes geen gebrek. Zo gezegd zo gedaan, en al snel werden we allen voorzien van een fiets. 

Vrijwel iedereen werd voorzien van een ‘street cruiser’, een shopper achtige fiets, met dikke banden 

en breed stuur. Alleen Eric die thuis ook z’n ding heeft was bekent met dit type fiets, voor de rest was 

het een nieuwe ervaring. 

Al snel stopte we bij de eerste bezienswaardigheid, paleis 

Noordeinde alwaar Bom vertelde over het doel van dit paleis, 

het beeld van het paard wat ervoor stond en het beeld van 

Koningin Wilhelmina die uiteindelijk toch tegen de kont van het 

paard moest kijken. De tweede stop was bij het oudste 

bakkertje van Den Haag waar we uitleg kregen over Haagse 

Hopjes en andere lekkernijen uit Den Haag. Tevens kregen we 

hier een browny met chocolade voor later mee. Bom vertelde voluit, op een leuke manier, dus 

meermalen werd er flink gelachen. Educatief (toch het doel van deze dag) was het echter ook zeker 

de moeite waard want Bom wist echt wel waarover hij sprak, en wist ons veel leuke 

wetenswaardigheden te vertellen. Het gaat te ver in dit verslag om alles op te sommen, daarnaast 

zou het jammer zijn om alles te verklappen voor mensen die ook nog eens op de fiets willen stappen 

in Den Haag. 

Iets voor 14:00 kwamen we aan op de lange voorhout alwaar Bom ons moest 

verlaten. De fietsen werden aan elkaar geknoopt, en we werden in een te 

chique café aan het plein gedropt voor ons eerste pilsje. Daar waren we aan 

toe zeg ! Dankbaar maakte we gebruik van het toilet. Na twee biertjes dachten 

we wel een leukere kroeg te kunnen vinden, en dus stapten we weer op de 

fiets. Honger ! Ja inderdaad het was al weer even geleden dat we iets gegeten hadden en het 

avondeten zou nog wel even duren. Een frietje dus. Over het Plein en over het binnenhof kwamen 

we in een winkelstraat alwaar al snel een friettent werd gevonden. Die maakte de omzet van de dag 

dus blijde gezichten van beide zijden. Nu er een kleine bodem was gelegd kon er wel weer een pilsje 

in dachten we dus fietsen we terug naar het Plein. Op het binnenhof was het jaarlijks terug kerende 

‘handstandmoment’. Dus voor de trappen van de ridderzaal werd door de meeste een handstand 

gemaakt. Frans nam dankbaar het aanbod aan om de foto te maken.  

 Frank had eerder al op zijn 

handen op de fiets gestaan, 

maar een groepshandstand 

hoort er toch ook ieder jaar 

bij. 

Nadat de foto’s op Facebook 

waren gezet fietsen we door 

naar het Plein om in Café 

Leopold te wachten op Bom.  

 



Het wachten duurde iets langer, maar gelukkig verveelde we ons niet. Gijs maakte aantekeningen in 

zijn ‘dagboek’ zodat we het later nog eens allemaal terug zouden kunnen lezen. Rohan en Sven de 

twee jongst gediende discussieerde over hoeveel jaar ze inmiddels al mee gingen. Rond 16:30 kwam 

Bom op zijn houten fiets ! ons weer ophalen.  Hij was geen Hagenaar van 2013 geworden, helaas. 

De schemer was inmiddels ingevallen, en we kregen uitleg over de sfeervol verlichte gebouwen aan 

het plein.  Nogmaals fietsen we over het binnenhof, nu echter met een stop en uitleg van Bom, en 

over de Lange Linde Laan (waar Leentje Lotje leerde lopen) bereikten we de fietsverhuur locatie 

weer. Het einde van onze tocht. So far so good ! 

Omdat Bom woonde in de straat waar we voor de avond ons restaurant hadden gereserveerd liep 

die met ons mee in de richting. Toevallig ? kwamen we door een straat met wat leuke kroegjes en we 

hadden nog wel tijd voor een aperitiefje. Palm stond op het menu deze keer, maar omdat de honger 

inmiddels groter was dan de dorst lieten we het bij 1 consumptie. We namen afscheid van Bom en 

vervolgde onze weg naar ‘El Sombrero’. (www.el-sombrero.nl ) 

Mexicaans zou het dus gaan worden.  Afgesproken was Fajita’s en andere Mexicaanse lekkernijen te 

laten opdienen voor 14 personen, dus we hoefde ons alleen zorgen te maken over de drank. De 

meeste schakelde over op rode wijn, en alleen Bob was verstandig om iets zonder alcohol te 

nuttigen. Papa was er bij immers ;-) Helaas liet het eten iets langer dan gehoopt op zich wachten, en 

dus toen de tafel vol stond en het startsein werd gegeven vielen we aan als wolven. 

 Tortilias waren niet aan te slepen, en na een uur konden we 

geen pap meer zeggen. Voor even dan, want ook het 

nagerecht vond gretig aftrek. Bom kwam nog even langs om te 

controleren of we wel netjes aten.  Kopje koffie nog en 

voldaan verlieten we het restaurant.  

De laatste trein zou pas rond 23:30 vertrekken dus er was nog 

wel tijd voor een afzakkertje. Omdat we nu zonder gids liepen 

kwam de navigatie weer snel van pas, en een kroeg was snel 

gevonden. Omdat we toch echt de trein wilde halen konden we hier niet eeuwig blijven, en de stoet 

begaf zich dan ook netjes op tijd richting Den Haag Centraal. 

Toen de conducteur op zijn fluitje blies, gingen de treindeuren en tevens bij Piet-Hein de ogen dicht. 

Ook de rest maakte dankbaar gebruik van het zachtjes wiegen van de trein. Alleen de die-hards 

onder ons konden wakker blijven en wisselde plaatjes uit via whatsapp. Zoals u waarschijnlijk kan 

begrijpen vind u deze niet terug tussen de fotos. 

Om 1:00 na weer 2 keer overstappen kwamen we in Best aan. Bas en Gijs waren in Den Bosch al 

afgehaakt omdat de daar wonen.     

 

Op naar 5e kerstdag 2014 !! 

http://www.el-sombrero.nl/


 


