
Vijfde Kerstdag 2024 
16! 

Zover we ons konden herinneren waren we nog nooit met zovelen geweest. Iedereen 
was van de partij dit jaar, en de groep was uitgebreid met 2 nieuwe ‘jongelingen’. Koen 
en Youp gingen dit jaar voor de eerste keer 5e kerstdag vieren. Dus 16 deelnemers in 
totaal. 

 

De organisatie was dit jaar in handen van Pieter, Eric, Sven 
en Gijs. Uit ervaring met de vele kampen van de Gym 
weten we dat als Pieter in de organisatie zit je nooit weet 
wat je kan verwachten. Een tijdje voor de grote dag 
hadden we al wat puzzeltjes gekregen met wat 
aanwijzingen over wat we zouden gaan doen. Een 
woordzoeker vertelde ons dat we dit jaar in Brabant 
zouden blijven. 

 

 

 

Om 8:00 was het verzamelen op Het Krijgertje, bij Pieter. Het was nog donker buiten, wat 
gaan we toch zo vroeg doen op Zondag? 

De tafel was gedekt bij Pieter, en de geur van koffie en worstenbrood kwam uit de 
keuken. Top 2000 stond aan op de TV. Iedereen was netjes op tijd aanwezig. Iedereen? 
De teller stond op 15, waar was Frans ? Na meerdere keren bellen werd er uiteindelijk 
opgenomen, en kwam de voor ons nog steeds onduidelijk uitleg dat hij niet wist op 
welke dag en welke tijd hij waar moest zijn. Alzheimer Light ?? Maar goed, Frans zou 
aansluiten op het station. 

We lieten het ons goed smaken. Pieter bakte een eitje voor wie dat wilde, en er waren 
zelfs al wat dapperen die een eerst biertje niet uit de weg gingen. 

 

 



Om 9:30 jassen aan, en op de fiets naar het station waar inderdaad Frans verkleumt op 
ons stond te wachten.  

 

De reis ging naar Tilburg, dat wisten we inmiddels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In Tilburg op het station de eerste groepsfoto. 

Joeri heeft de foto gemaakt, dus die staat er niet op. 

De voettocht ging naar Doloris Meta Maze. (https://doloris.nl/meta-maze/) Met de lift naar de 
2e verdieping alwaar we te horen kregen dat we beneden hadden moeten inchecken, 
dus met de lift weer naar beneden, inchecken, en weer met de lift terug. Bij het 
inchecken zat een video uitleg die vertelde dat we een soort doolhof gingen doen.  

Doel was simpel, ‘vindt de uitgang’.  
Na inleveren van telefoons, horloges, en 
portemonnees mochten we plaatsnemen in 
de wachtruimte. Hier werden we één voor één 
opgehaald,  geblinddoekt en naar de start van 
het doolhof gebracht.  

Na 7 deuren kwam je bij een glijbaan alwaar het doolhof echt begon. Wat zal ik doen, 
linkse deur, rechtse deur, of toch maar rechtdoor? Een keuze die steeds weer 
terugkwam. Het doolhof zat leuk in elkaar, vaak donker, schuine wanden, trapje op 
trapje af, doorkruipgaten en ga zo maar door. Steeds als je net dacht dat je een heel eind 
op de goede weg was kwam je weer op een plek “ben ik hier niet al geweest??”  
Het was een individuele zoektocht, maar je kwam wel steeds de andere 5e kerstdag 
deelnemers tegen, die het dan ook niet meer wisten. Gelukkig werd toch door iedereen 
vroeg of laat de Exit gevonden, en toen ook Gijs als laatste zich weer bij de groep voegde 
werd de ontsnapping gevierd met een biertje. 

 
 

Veel tijd hadden we niet want de volgende stop was bij “Happy 
Italy”. Dus jassen aan en lopend door Tilburg naar het centrum. 
Netjes op tijd kwamen we bij de Italiaan aan.  



Bij Pieter thuis hadden we al gekozen 
voor een pizza of pasta, dus het 
duurde ook niet lang voordat we allen 
aan een lange tafel waren voorzien 
van eten met een drankje.  

Na het uitgebreide ontbijt bij Pieter 
was het eten ruim voldoende, maar 
we lieten het ons toch goed smaken.  

Omdat er diverse personen zijn die 
elkaar vijfde kerstdag 2023 voor het 
laatst hadden gezien viel er 
voldoende te buurten tijdens het 
eten. 

Na een klein ijsje als dessert was het 
alweer tijd om ons op te maken voor 
deel 2 van de dag. 

 

 

Te voet gingen we naar Voltage.  
(https://www.devoltage.nl/) Voor een 
aantal een bekende plek want hier 
hadden we jaren geleden al een 25+ 
activiteit gehad met de gymvereniging.  

 

In de voltage kan je diverse indoor en outdoor activiteiten doen. 
Ons organisatieteam had gekozen voor “The Basement 
Challenge” als eerste activiteit. 

 

We maakten 4 groepjes van 4 personen om de uitdaging aan te 
gaan. We moesten in 10 kamers steeds in 6 minuten zoveel 
mogelijk punten verzamelen. De vraag was alleen steeds, hoe? 

https://www.devoltage.nl/


Als je een ruimte binnen kwam hing daar een tv met de groepsnaam, een timer van 6 
minuten die meteen gestart werd en inzicht in de behaalde punten voor die ruimte. Dus 
steeds eerst uitzoeken wat het doel was.  

Een disco vloer met gekleurde tegels die 
aan en uit gingen, een reuze sjoelbak, 
dobbelstenen met antwoorden op 
vragen, basketbal, en noem maar op.  

Soms was het direct duidelijk wat je 
moest doen, van sommige kamers 
weten we het nu nog niet.  

Ondanks het valsspelen bij het sjoelen 
was het erg leuk, en intensief, want 
iedereen had het heet na de 10 kamers.  

Een biertje ging er dan dus ook wel in. Pieter had op marktplaats voor een mooi bedrag 
al munten gekocht, en die moesten op. 

 

Na een uurtje gingen we naar de 2e activiteit in Voltage, “Botsauto Voetbal”. Op een 
botsauto baan stonden een aantal blauwe en rode botsauto’s klaar en aan de rand van 
de baan bevonden zich rode en blauwe goaltjes. Het idee was dat we met de botsauto’s 
een bal in de goal van je eigen kleur probeerde te krijgen.  

 

 

 



In groepjes werd er steeds 10 
minuten tegen elkaar gestreden. 
In het begin nog met het idee om 
inderdaad te scoren in je eigen 
goal, maar al snel leek het doel 
steeds meer het bezorgen van een 
nekhernia bij de tegenstander.  

Aanloopje nemen en dan met 
lomp geweld tegen een andere 
botsauto beuken. Het was leuk!  

Snel handenwassen, want de 
voetballen waren erg smerig, dus 
iedereen had zwarte handen, en 
terug naar het station in Tilburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een blikje bier van AH-ToGo stapte we rond 18:00 in de trein terug naar Best. De 
organisatie had gekozen om eens niet in de plaats van de activiteit, maar elders het 
diner te gaan nuttigen.  

Pas terug in Best werd bekend gemaakt dat we zouden gaan eten bij de Longhorn. Een 
oude bekende, hier waren we al eens eerder geweest op 5e kerstdag. Maarten kon zich 
herinneren dat hij destijds een lekke band had gereden, en durfde het daarom nu niet 
aan en reed met Bob met de auto mee. De rest stapte op de fiets. 



Een lange tafel stond klaar voor ons, en we hadden vrij snel besloten dat we 3 maal de 
‘Longhorn vleesschaal voor 4 personen’ zouden nemen met 16 bordjes. Dat zou wel 
voldoende zijn, en inderdaad toen de schalen op tafel stonden zag je niet meer wie er 
tegenover je zat.  

 

Onder het genot van een biertje of wijntje lieten we het ons weer smaken. Youp had zijn 
oog laten vallen op ander vlees in de vorm van één van de serveersters dus zijn 
telefoonnummer werd achtergelaten op een servetje. Wie weet……… 

Toen het eten op was en de 
pel-pinda’s uit onze haren 
verwijderd waren restte 
slechts 1 taak voor de dag.  

Terug naar huis, dus de 
fietsen werden weer van 
het slot gehaald. Het 
regende licht en het was 
koud, dus maar een tandje 
harder richting best.  

Omdat het een lange barre tocht was, besloot een kleine groep nog 
een klein afzakkertje te pakken bij Frank, daar kwamen we namelijk 
langs. 

Ruim voordat 6e kerstdag aanbrak was iedereen voldaan na een 
mooie dag weer thuis. 

 

     Op naar 5eKD 2025 !! 

 Vrijwilligers voor de organisatie kunnen zich melden via 5ekd@gvbest.nl 

mailto:5ekd@gvbest.nl


Deelnemers 2025 
 

Bas   Bob   Eric  Frank 

Frans  Gijs   Hans  Joeri 

Koen   Maarten  Marc  Mark 

Piet-Hein  Pieter   Sven  Youp 

 

 

 
 

Natuurlijk is ook dit jaar weer alles door 
Gijs vastgelegd in het grote  

        “Vijfde Kerstdag Dagboek”  

 


