
5E KERSTDAG 2015 

Zoals ieder jaar was het ook in 2015 weer 5e kerstdag op 29 december. En dat moet gevierd worden. 

Dit jaar met meer deelnemers dan ooit tevoren. 15 mannen ! Van de vaste club was iedereen er bij 

dit jaar en nieuwkomer Mark Versfeld maakte de groep compleet. Breda was het doel voor dit jaar, 

maar traditioneel starten we de dag met een goed ontbijt. Een goede bodem is immers nooit weg. 

Frans de Beer had zich dit jaar opgeofferd en dus om 8:15 

was het een drukte van jewelste op de Maaivelden. De tafel 

was gedekt, en Emmy voorzag de mannen van een kopje 

koffie. We lieten het ons goed smaken. Met volle maag 

vetrokken richting het station. Met Marc en Mark (beide 

niet uit Best) was afgesproken dat die bij het raampje 

mochten zitten. De treinreis verliep soepel, alleen Rohan 

was een beetje van het padje en zag Oisterwijk voor Vught 

aan, maar na een overstap in Tilburg kwamen we netjes op 

schematijd in Breda aan. Op het perron werden nog wat 

flanken gedaan, we zaten nog vol energie.  

 

 

Een rondwandeling onder begeleiding van ex-daklozen 

stond op het programma. Na een half uurtje lopen 

arriveerde we bij het Annahuis.  Maarten had al genoeg 

gelopen, maar het moest nog beginnen. Het Annahuis is 

een stichting voor o.a. herintegratie van daklozen. We 

kregen een korte uitleg en daarna gingen we op pad met 3 

ex-daklozen. Een van hen had 3 jaar in een garagebox gewoond, de tweede in een tentje in het bos, 

de 3e was een 'zwerver'.  De tocht was leuk, en de 2 eerste daklozen vertelde verhalen over het 

leven als een dakloze. Natuurlijk wil niemand vrijwillig dakloos worden, maar wij weten het nu zeker! 

 

 Vooral de 'doorstroming' was erg 

indrukwekkend. Hier moeten daklozen heen 

als ze via de gemeente 'officieel' dakloos zijn. 

Onze 2 gidsen hadden hier bewust niet voor 

gekozen omdat zoals ze zelf zeiden "als je al 

niet alcohol en drugs verslaafd ben, dan 

wordt  je het daar wel",  en dat geloofde we 

meteen.  In het gemeente huis van Breda kan 

je gratis koffie krijgen, dus dit was een vast 

bezoek punt van onze gidsen. Voor ons een 

mooie plek voor een eerste handstand foto. 



 

Een klein minpuntje van de tocht was de lengte van de route, zeker omdat we meer achterstands 

wijken hebben gezien als mooie bezienswaardigheden van Breda. Dus toen we uiteindelijk terug 

waren in het Anne huis was de tocht in 1 woord samen te vatten.            "Dorst !"  

 

Op naar de boterhal. In het centrum van Breda hadden we snel deze kroeg gevonden en het eerste 

pilsje liet zich dan ook goed smaken. We hadden een uur de tijd, want om 4 uur moest de eerste 

groep aantreden voor de escape room. 's morgens tijdens het ontbijt was de groep al in 2 gesplitst. 

Omdat het toch een mannen aangelegenheid is hadden we een 'bier' en een 'tieten' groep. 

      

  

 

 

De tieten groep moest als eerste. De achterblijvers namen nog een pilsje in de boterhal, en de rest 

begaf zich naar de escape room. Het idee van een escape room is dat je wordt opgesloten in een 

ruimte waar je middels het oplossen van puzzels sleutels moet vinden om uiteindelijk de sleutel van 

de buitendeur te vinden. In dit geval moesten puzzels opgelost worden met vlaggen van landen, 

klokken, schuifpuzzels, legpuzzels en meer.  Groep 1 had 44 minuten nodig om buiten te komen. Niet 

slecht ! Men had er dorst van gekregen dus werden de rollen omgedraaid. Groep 1 ging dorst lessen, 

Groep 2 begaf zich naar de escape room nadat alle GSMs waren ingeleverd want dat moest werd 

gezegd!? Achteraf bleek dit een trucje van groep 1 zodat er in de escape room geen internet hulp 

aanwezig zou zijn. Als je toch zo wilt winnen! Groep 2 stond door perfect samenwerken binnen 43 

minuten buiten, en was dus winnaar ! 

 

 

 

 



 

Dat moest gevierd worden !   

Pilsje erbij.. 

 

Aangezien de winnende groep 

dus geen telefoons en dus ook 

geen camera's bij had is er alleen 

een foto beschikbaar van de 

verliezende groep ! 

 

 

Om 19:00 was er gereserveerd in restaurant 'Dickens & Jones' en dat was maar goed ook want we 

hadden honger. Er werd genoten van een 3 gangen menu met daarbij natuurlijk een flesje (of 

meerdere) rode wijn. We lieten het ons goed smaken.  

 

Uit volle borst werd 'lang zal ze leven' meegezongen voor een van de 

dames aan de tafel langs ons. Vervolgens bleken ook alle dames in de 

bediening wel ergens in 2015 jarig te zijn geweest, dus meerdere keren 

werd er opnieuw een 'lang zal ze leven' ingezet. Of het nu door de 

drank kwam of door de hormonen in combinatie met de dames aan de 

tafel langs ons weten we niet, maar Rohan werd wat luidruchtig. Pieter 

kreeg spontaan last van flatulentie. Het werd tijd dus om te gaan. 

Omdat de dames langs ons niet geloofde dat wij turners waren werd 

nog een handstand gedaan in het restaurant door Frank en Bas.  

Nu moesten we echt gaan! 

Er was nog tijd voor een afzakkertje, en Martin van de Mark die een 

week geleden nog de Nationale Wetenschaps Kwis had gewonnen gaf daarom een rondje. Dat kwam 

goed uit de pot was namelijk al weer leeg. Nog snel een handstand op het marktplein van Breda, dat 

ging de meeste nog redelijk af, en daarna snel terug naar de Boterhal. 

De helft van de groep ging aan het frisdrank, een teken dat we echt naar huis moesten.  

Na een half uurtje lopen stapten we in de trein richting Tilburg. Bob had zich een beetje vergist en 

dacht dat we daar moesten overstappen. Achteraf bleek dat niet handig, want daar moeten we 

vervolgens 3 kwartier wachten op de trein richting Eindhoven. Om 00:45 stapte we in Best uit. 

Het was een mooie dag geweest !   Op naar volgend jaar................ 

 



 

 

 
          een fragment uit het 5e kerstdag dagboek 

 

 

Deelnemers 2015 
 

 

Frank   Mark     Marc 

Bob    Rohan    Sven 

Hans    Maarten    Piet-Hein 

Frans    Martin    Bas 

Pieter   Eric     Gijs 

 
Documentatie en Naslag : 

www.annahuis.nl 

www.dickensandjones.nl 

www.deboterhal.nl 

www.ns.nl 

www.escape-brabant.nl 

www.alcoholondercontrole.nl 

www.gvbest.nl 


